Op het thema
vel
zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr. GEDICHT DICHTER PUBLICATIE UITGEVER PLAATS, JAAR BLZ. NOTITIES

1 | Kan ik sterven als ik min Frans Budé Maaltijd Meulenhoff Amsterdam 1994 | 41 vel dat zich voltooit

2 | De moeder Hugo Claus De Oostakkerse gedichten De Bezige Bij Amsterdam 1955, |21 gevangen in haar vel
1985-11

3 | Raak me niet aan Jan Eijkelboom Verzamelde gedichten De Arbeiderspers Amsterdam 2012 | 539 tot slotsom komt die er niet om liegt

4 |Hangt er weer een verschort | Piet Gerbrandy Hollands Maandblad 42 rits ruimen vel niet open

voor uw plasser? 48(2006)6/7; 703/704

5 |Dit lijf Marijke van Hooff Een huid van regen Wel Bergen op Zoom 29 voel mij voorbij het gladverleden vel
1984, 1986-3

6 | Je wrijft vel tegen vel Geert van Istendael Het geduld van de dingen Atlas Amsterdam / 28 (titel gedicht)
Antwerpen 1996

7 |Knie Richter Roegholt Spiegel van Sem | eigen beheer Amsterdam mrt. 14 gladde vel bevrijden; hoe zwaar;
1967 bijten

8 | Blauwe herfst Kjell Erik Vindtorn Poetry International Rotterdamse Rotterdam 19837 mijn vel zal meteen zijn seizoen

Kunststichting ontbloten
9 | Wie slurpt me als jij Margriet Westervaarder Lichaam van water in de zee | Perstektief-ill. Den Haag 1995 22 lever je vel
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