Op het thema
dichter - woord
zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr. GEDICHT DICHTER PUBLICATIE UITGEVER PLAATS, JAAR BLZ. NOTITIES
1 | Een dichter Jeanna Doomen De honderdste bundel van Opwenteling Eindhoven 1975 43 iemand die meer voelt dan hij in
Opwenteling woorden uit kan drukken
(P.Schuddeboom)
2 | Verdi divini servus Anton Ent (pseudo. is Marieke | De grote verzoendag J.H.Kok Kampen 1971 45 ik zie woorden komen
Jonkman)
3 | Vraaggesprek Ruben van Gogh Hier begint het leven Podium Amsterdam 2013 | ? woorden die ik vervorm tot een
gedicht
4 | De dichter Adriaan Morrién Avond in een tuin G.A.van Oorschot Amsterdam 1980 |14 voorspel toekomst: beter gebruik van
woorden
5 |De dichter Adriaan Morrién Verzamelde gedichten G.A.van Oorschot Amsterdam 1993 | 276 voorspel toekomst: beter gebruik van
woorden
6 |Het geluk is maar zo klein Nora Petit Schrijven in klei De Beuk Amsterdam 1961 |9 weet / neemt ervan
7 | Het geluk is maar zo klein Nora Petit Wending 16(1962)12 Boekencentrum Den Haag 859 weet / neemt ervan
8 |Dichter Hans van de Waarsenburg zet woorden op / onder elkaar, kapt
regels
9 |Belydenis Gottfried Andreas Bitter brood Afrikaanse Pers- Johannesburg 12 heeft woorden alleen 'as eerste
Watermeyer Boekhandel 1965 gewete en laaste wet'
10 |Een dichter Jeanna Doomen Je vroeg me wat zonde was | Opwenteling Eindhoven 1969 ? iemand die meer voelt dan hij in

woorden uit kan drukken
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